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Lieve vrienden, 
 
Wij willen jullie in deze nieuwsbrief mee op reis nemen! 
God heeft ons via verschillende steden en plaatsen gebracht op de plek waar we nu zijn. En dan bedoelen 
we niet alleen letterlijk in Breda, maar ook waar we nu staan in onze bediening. 
We mogen terugkijken met enorm veel dankbaarheid en vooruit kijken met verwachting! 
Maar we willen jullie ook meenemen in onze reis die geweest is en nog gaat komen.  
 
De eerste stop: Hilversum! 
In 2016 zijn wij liefdevol uitgezonden naar de Bijbelschool vanuit onze 
thuisgemeente in Hilversum. We zijn toen vertrokken naar de Bijbelschool in 
Duitsland voor een periode van twee jaar. Dit werd uiteindelijk één jaar in 
Duitsland en daarna nog een jaar in Hilversum. Vanuit de Bijbelschool in 
Hilversum zijn wij naar Breda gegaan voor een stagejaar. Inmiddels wonen 
wij daar alweer bijna acht jaar! Nu bleek de afgelopen twee jaar dat er nogal 
wat onduidelijkheid was over onze uitzending. In januari 2025 heeft de 
kerkenraad gezien dat wij niet officieel uitgezonden zijn als zendelingen. Het 
werk wat wij doen valt binnen de VEG Hilversum onder ‘Evangelisatie’, 
waardoor de kerkenraad heeft besloten dat zij ons niet opnieuw zullen uitzenden als zendeling binnen 
Nederland. Dit betekent niet dat zij ons niet meer ondersteunen! Wij blijven als gezin lid van de VEG 
Hilversum en zij willen ons nog steeds ondersteunen met gebed, collectes en praktische hulp, waar wij 
hen dankbaar voor zijn. Dit betekent wel dat wij geen uitzendende gemeente hebben. Het is geen prettig 
idee om in het zendingsveld aan het werk te zijn, zonder dat er iemand boven ons staat, om ons te sturen 
en helpen op de momenten dat wij dit nodig hebben. Daarom zijn wij dankbaar dat wij onderdeel 
uitmaken van stichting IKEG en een aantal mentoren hebben die ons ‘in de gaten houden’. 
En dat is ook hard nodig! Wij (en een aantal van jullie) hebben namelijk gemerkt dat het leven de 
afgelopen tien jaar niet makkelijk is geweest. Vooral de beginjaren in Breda zijn heel heftig en pittig 
geweest. Folkert heeft op straat veel dingen gezien en meegemaakt, wat een enorme indruk heeft 
gemaakt op hem en ons gezin. Vandaar de volgende stop.  
 
De tweede stop: Ter Apel 
Zoals gezegd, zijn wij inmiddels bijna 10 jaar onderweg van Bijbelschoolstudenten naar zendingswerkers 
in Breda. In die tijd hebben we mooie dingen meegemaakt, maar ook hele heftige. Daarom zijn we op 
advies naar een christelijke zendingspsychologe geweest. Het advies wat daaruit kwam (en wat wij gaan 
opvolgen), was onder andere een traject waarbij Folkert en ik samen (maar soms ook apart) een aantal 
gesprekken met haar zullen hebben.  
Een ander advies was om deel te nemen aan een 'gezinsdebrief'. Hierin zullen wij in de week van 25 april 
t/m 2 mei een week lang als gezin naar een retraite zullen gaan. Dit is in Christelijk Conferentiecentrum 
'De Ark' in Ter Apel. Tijdens deze debrief volgen Suus en Gijs het kindertraject. Zij gaan door middel van 
allerlei activiteiten aan de slag, om stapje voor stapje hun eigen ervaringen te verwerken. Dat gebeurt 
onder leiding van ervaren kinder- en tienerdebriefers. Folkert en ik volgen op dezelfde tijden dan het 
volwassenprogramma. 
Tijdens het eten en de vrije tijd, hebben we ook voldoende tijd om samen als gezin tot rust te komen.  
We zien ernaar uit en hopen in deze tijd onze ervaringen een plekje te kunnen geven, zodat we nog lang 
hier in Breda het zendingswerk te mogen blijven doen! 
 
De derde stop: Breda 
Inmiddels is het alweer vier maanden geleden dat wij onze vorige nieuwsbrief hebben verstuurd. En wat 
is er in die tijd alweer veel gebeurd! Mocht je tussendoor op de hoogte gehouden willen worden, dan 
kun je je aanmelden voor de Whatsappgroep ‘Gebedsapp Heuvel Breda’.  
In deze appgroep sturen wij gebeds- en dankpunten voor het zendingswerk in Breda.  
Mocht je toegevoegd willen worden in deze app, laat het dan gerust even weten! 
Handig om te weten: groepsleden kunnen niet reageren in de app, dus de enige berichtjes die er in de 
app verschijnen, komen van ons 
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In de vorige nieuwsbrief schreven we over de vrouwenochtenden, de groep van drie nieuwe vrouwen is 
helaas gestopt. Er komt nu nog één vrouw, zij is erg open en nieuwsgierig en wil graag samen blijven 
lezen in de Bijbel. Zij komt niet om de week, maar liever één keer per maand, Marjolein zal samen met 
haar verder gaan. De andere twee vrouwen kunnen wegens persoonlijke omstandigheden niet meer 
komen. Maar één vrouw komt nu wel op de Bijbelstudie op woensdagavond! 
 
Waar we ook over geschreven hebben is de KinderBijbelClub! Op het moment van schrijven staat alles 
klaar voor de Paasclub van woensdagmiddag. We merken dat er de laatste tijd meer kinderen komen, 
waar we erg dankbaar voor zijn. Willen jullie bidden voor de kinderen die zo trouw blijven komen? 
 
Verder zijn we begonnen met de voorbereidingen 
voor de VakantieBijbelClub in de zomervakantie.  
De club is van maandag 11 augustus tot en met 
donderdag 14 augustus. Maandag tot en met 
woensdag is er Bijbelclub, donderdag sluiten we 
af met een sportdag! 
Van 14.00 – 16.00 uur is er Vakantie Bijbel Club, 
maar de vrijwilligers worden gevraagd om van 
13.00 – 17.00 uur aanwezig te zijn. 
Dan hebben we de tijd om van te voren alles klaar 
te zetten en gezamenlijk te beginnen met gebed. 
En na afloop is er dan tijd om te evalueren en op 
te ruimen.  
Wij zijn nog op zoek naar medewerkers voor die 
dagen! Lijkt het jou leuk om tijdens deze dagen in 
Breda te komen helpen, stuur Marjolein dan een 
berichtje: 06 38 30 29 83. 
 
Tot slot willen wij jullie nog vertellen over de Bijbelstudieavonden op woensdagavond. Marjolein is naar 
de Alphacursus geweest die door de katholieke kerk gegeven werd. Van deze groep waren er vijf mensen 
die aangaven dat ze de Bijbel verder wilden leren kennen en daar hebben wij ons huis nu voor 
opengesteld. De avonden worden echt rijk gezegend! Ondertussen is er een groep ontstaan van elf 
mensen die om de week op woensdagavond met een geopende Bijbel aan tafel zitten! Sommigen zijn al 
gelovig, anderen (nog) niet. Folkert geeft op deze avonden les over de Bijbel. We zijn begonnen met ‘Wie 
is God?’, ‘Wat is de Bijbel’ en we hebben een avond gehad over de duivel, engelen en geestelijke 
machten. Daarmee is er een fundament gelegd om samen de Bijbel door te gaan, zonder dat we steeds 
hoeven uit te leggen wie God is, hoe de Bijbel is ontstaan en waar de duivel dan vandaan komt. Folkert 
heeft nu zes studies gegeven, waarbij we nu chronologisch door de Bijbel heen gaan. We merken een 
oprechte honger naar Gods Woord, we krijgen mooie en moeilijke vragen en door alles heen mogen we 
laten zien hoe groot God is, hoe geweldig Zijn liefde is en Zijn plan is voor deze gevallen wereld.  
 
Laatste stop: thuis 
Gijs is in februari acht jaar geworden en Suus wordt dit jaar alweer elf jaar oud! 
We zijn dankbaar voor deze twee kleine evangelisten in de dop, die zonder 
schroom of twijfel vrienden uitnodigen voor de club of op school vertellen over 
het werk wat papa en mama doen in de wijk. Bidden jullie mee voor de komende 
periode van verwerking en tot rust komen? Dat we samen als gezin, onze Heer en 
Heiland nog vele jaren in Breda mogen dienen! 
 
Liefs, Folkert en Marjolein, Suus en Gijs  
 
    


