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Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat,  
zal hij behouden worden – Johannes 10:9 
 
Lieve vrienden, 
 
Allereerst willen wij jullie hartelijk danken voor jullie gebed en 
ondersteuning voor het werk in Breda! 
We zijn dankbaar dat het nieuwe seizoen weer is begonnen. 
In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag meenemen langs een 
aantal dank- en gebedspunten. Bid u mee? 
 
 
 

Kinderwerk 
De laatste keer mochten wij jullie vertellen 
over de VakantieBijbelClub. Deze is erg mooi 
geweest, waarbij we ook weer nieuwe 
kinderen en ouders hebben ontmoet.  
Een aantal kinderen die daar voor het eerst 
waren, komen nu trouw naar de 
KinderBijbelClub bij ons thuis! Daardoor 
hebben we nu bijna een hele nieuwe groep. 
Vorig jaar kwamen er veel kinderen van school 
mee, maar dat is erg teruggelopen. Nu zijn er 
dus weer nieuwe kinderen bijgekomen en 
hadden we echt te weinig stoelen. De stoelen 
in de clubruimte waren al aan vervanging toe, 

waardoor we hebben gebeden voor nieuwe stoelen. En die hebben we gekregen! 20 stuks nieuwe stoelen 
hebben we kunnen aanschaffen dankzij een gift, speciaal voor nieuwe stoelen! 
Aangezien het bijna allemaal nieuwe kinderen zijn, hebben we besloten om weer helemaal bij het begin 
te beginnen. We zijn begonnen met de lessenserie van IKEG over ‘Het begin’. Vijf weken lang mogen we 
de kinderen leren over de schepping, de zondeval, Noach en nog meer. Bidden jullie mee voor de 
KinderBijbelClub?  
 
Jeugdwerk 
Ook dit seizoen mogen wij weer meedraaien in het jeugdwerk van de interkerkelijke jeugdgroep! 
Om de week is er een interkerkelijke 
jeugdavond voor jongeren uit kerken in Breda 
en omgeving. Er zijn nu meerdere kerken 
aangesloten en ook meerdere echtparen die 
hun huis open willen stellen voor deze 
jongeren. Dat houdt in dat wij ons huis één 
keer per maand openstellen voor deze 
jongeren. Tijdens deze avonden zorgen we 
voor drinken en wat lekkers, spelletjes en 
Bijbels. We beginnen vaak met een spelletje of 
een potje tafelvoetbal. Als iedereen er is, gaan 
we met zijn allen om de lange tafel en 
beginnen we met de ‘les’! Op een interactieve 
manier laten we de jongeren kennis maken met de Bijbel. Wie is God, wie is de mens, wat betekent ‘God 
is liefde’, etc.  
 
In de wijk de Heuvel is het helaas lastig om jongeren te bereiken. We bidden dat God ons toch openingen 
zal geven bij een aantal van de tieners die wij zien en spreken. We bidden dat God ons de gelegenheid 
zal geven om ook met deze jongeren iets op te starten! 



 
Vrouwenochtend 
De vrouwenochtenden zijn ook weer begonnen! Afgelopen keer heeft Marjolein het verhaal van de 
bekering van Saulus verteld. Hoe hij vanuit zijn eigen overtuiging echt gedacht heeft dat hij voor God aan 
het strijden was door de christenen te vervolgen. Totdat de Heere Jezus hem roept en laat zien dat Saulus 
tegen God aan het strijden was! 
We hebben ook verder gelezen hoe Saulus al snel zelf vervolgd werd, nadat hij tot geloof was gekomen. 
Aan de hand daarvan hebben we het ook gehad over geloven in de praktijk. Dat het nu voor christenen 
in bepaalde landen ook niet gemakkelijk is om te geloven, maar dat ze volhouden! En waarom? Omdat 
ze de Bijbel van kaft tot kaft geloven.  
En daar kwam een heel mooi gesprek uit voort. Over de schepping en hoe je nu weet of het allemaal waar 
is. C. vindt het onwaarschijnlijk dat ‘Iemand’ alles gemaakt heeft, zij ziet het als een energie die alles in 
balans houdt. Maar B. vindt dat juist ongeloofwaardig en dat zou het leven erg zinloos maken. Zij gaf aan 
dat ze de laatste tijd God eigenlijk op de proef aan het stellen is. Dat ze Hem soms uitdaagt om haar een 
teken te geven en als dat zou gebeuren dan zou ze direct gaan geloven dat de Bijbel waar is. 
Bid echt voor deze twee vrouwen, ze staan zo open voor de Bijbel. Want ook C. vindt het allemaal erg 
interessant en denkt er veel over na. Ze is zelfs online de Bijbel gaan lezen, omdat ze er meer over wilt 
weten! 
 
IKEG 
Folkert en Marjolein volgen op de dit moment 
samen de online cursus van IKEG, de VCK-2. Dit 
houdt in het kort in dat we leren om gelovige 
kinderen te begeleiden. Maar we leren ook weer 
nieuwe dingen over het vertellen van verhalen, 
het bidden samen met kinderen en het 
voorbereiden van de KinderBijbelClub. 
Willen jullie bidden voor deze avonden? Het zijn 
erg mooie avonden en we kunnen veel ook 
toepassen in de KinderBijbelClub thuis.  
Verder heeft Marjolein een dag op de 
Familiedagen in Gorinchem mogen vertellen over 
het werk van IKEG en ook over ons werk in Breda.  
 

Gezin 
Met ons als gezin gaat het gelukkig ook erg goed. Suus zit ondertussen 
in groep zes en Gijs alweer in groep drie. Ze genieten allebei erg op 
school! Zowel van het leren als van het spelen en afspreken met 
vrienden en vriendinnen. We zijn dankbaar dat ze het zo goed doen.  
Willen jullie ook bidden voor bescherming voor Suus en Gijs? Ze krijgen 
niet alles mee van de heftige gebeurtenissen of gesprekken die wij 
voeren, daar zijn we erg voorzichtig in. Maar ondanks onze 
voorzichtigheid, kunnen we niet helemaal voorkomen dat ze af en toe 
wat horen of meekrijgen. Bid voor ons als gezin in deze pittige wijk. 
We mogen steeds meer mensen mogen bereiken het heerlijke 
evangelie en daar zijn we heel dankbaar voor! 
 
Liefs, 
Folkert en Marjolein – Suus en Gijs  
 

 
 

Vanuit Werkers in de Wijngaard is er gevraagd aan alle aangesloten werkers, om de 
overboekingen duidelijker te scheiden. Het rekeningnummer blijft hetzelfde, maar 

wilt u de vermelding aanpassen naar: Project Evangelisatie Heuvel Breda. 


